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Jacques, thuis, een week voor zijn opname in Hospice Haarlem. Foto Adriaan de Boer

Jacques de Jong
( 1938-2023 )

Donderdag 6 juli namen zijn 
kinderen, kleinkinderen, 
familieleden, vele vrienden en 

enkele collega’s in crematorium
Sterrenheuvel in Haarlem afscheid 
van Jacques de Jong. 

Hij overleed op 29 juni in Hospice 
Haarlem, dat hij in vele toonaarden 

Het besloten afscheid van  
Jacques de Jong
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prees. In een vier dagen ervoor 
rondgestuurd filmpje zei hij monter: 
‘Ik kan je aanraden om hier 
allemaal dood te gaan.’ Vanuit 
Kockengen was hij twintig jaar 
geleden teruggekeerd naar zijn 
geboorteplaats Haarlem. 

Dochter Jacqueline en zoon 
Daan, die hij na de echtscheiding 

grootbracht, waren hun eigen weg 
gegaan. Toen kleindochter Belle in 
2003 naar school ging, ze woonde om 
de hoek, hoefde hij niet langer in 
Kockengen te blijven voor de oppas, 
schreef hij in een schets van zijn 
leven. ‘Achteraf constateer ik dat ik in 
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Haarlem dingen heb gedaan die ik anders 
niet zou hebben gedaan.’

Voordat hij, met Han van Gessel, in 
2005 de Volksknar opzette, was Jacques er 
hoofdredacteur van het blad Labyrint van 
Alzheimer Zuid-Kennemerland. Hij kreeg 
het verzoek begeleider te worden bij
de schrijfclub voor daklozen en stelde een 
bundeltje samen met hun schrijfsels. 
Maakte het boek Haarlemse Sproken, ‘een 
initiatief van Hilde de Haan om objecten 
in de stad te beschrijven zonder histori-
sche voorkennis: een hek, een gevel, een 
bord, een gat in de wallenkant. Eromheen 
fantaseren, anders naar de stad kijken. 
Eigenlijk niet mijn stiel, want fictie.’

In september 2014 werd Jacques - al 
tientallen jaren tekende hij karikaturen 
van zowat iedereen - lid van tekenclub 
Kring De Acht. ‘In 1938 speciaal opgericht 
voor modeltekenen, blote meiden tekenen
zei ik, maar dat mag niet.’ Aan de kunste-
naars in de club wijdde hij het boek De 
Acht Privé. Hij deed de fotografie, ‘want 
daar had ik me intussen op gestort’, en 
portretteerde alle dertig leden in hun
‘habitat’, het atelier, de schuur, de huiska-
mer of de zolder waar zij gewoonlijk 
schilderden of tekenden. De stad inspi-
reerde hem tot twee fotoboeken, Als Haar-
lem ontwaakt en De stad, het water en het 
licht.

In Sterrenheuvel stond dochter Jacqueli-
ne onder meer stil bij de sportieve inslag 
van haar vader, een tennisser, wielrenner, 
schaatser. Ze memoreerde hun tocht 
samen over een verder verlaten plas met
krakend en scheurend natuurijs. Klein-
dochter Belle prees de opa met wie ze vaak 
op stap ging, ijsjes at en kleine avonturen 
beleefde. De opa die vol trots zag hoe ook 
zij koos voor de journalistiek. Twee
leden van Jacques’ oude barbershopkwar-
tet, The Midholland River Blenders, 
zongen a capella een lied uit het repertoi-
re. Namens de Knarren hield Victor 
Lebesque onderstaande afscheidstoe-
spraak, een wens van Jacques.
Opvallend was dat Jacques voor een 
besloten samenzijn had gekozen, zonder 
collega’s. Met uitzondering van de drie 
leden van de inmiddels sterk uitgedunde 
Knarredactie, van wie Ben Rogmans in 
het buitenland was. Namens de Volks-
krant woonden hoofdredacteur Pieter 
Klok en adjunct Annieke Kranenberg de 
uitvaart bij.
 Adriaan de Boer
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Een jeugdfoto van Jacques met knuffelkonijn, een recente close-up, 
twee zelfportretten, zittend aan zijn bureau in de Wibautstraat, en als gitarist. 



Jacques de Jong
1938-2023

Bloemen kunnen woensdag bij Sterrenheuvel
bezorgd worden of donderdag zelf meenemen

Vragen? corien@pattyduijn.nl | 06 1610 1233 
Post: Wilgenroos 20 | 3628 NS | Kockengen 

De dag na Pinksteren, op 30 
mei, begon het bericht rond 
te zingen dat Jacques termi-

naal ziek was. In het weekend had 
hij zijn intrek genomen in een 
hospice in Haarlem Zuid. Dan denk 
je te weten hoe laat het is. Maar met 
Jacques weet je het nooit.

Vanaf die dag hebben zich bizarre 
gebeurtenissen voorgedaan. Het 
raderwerkje dat gaat draaien als een 
Volkskrant-mens is overleden, ging 
tikken. Binnen de kortste keren was 
een tekst opgesteld voor een rouwad-
vertentie namens de collegae uit de 
Volkskranttijd. Er was druk overleg 
over wie de necro voor de krant zou 
willen schrijven. Over wie zou 
spreken bij de uitvaart hoefden we het 
niet te hebben. Op 1 juni vroeg 
Jacques mij in een nogal vrolijk 
klinkend e-mailbericht of ik namens 
de ouwe hap een woordje wilde 
spreken.  

Vandaar dat ik hier sta. Ik voel me 
vereerd door het verzoek van Jacques, 
dat ik met enige gêne, maar in grote 
dank heb aanvaard.

Het is natuurlijk bizar dat er ineens 
halsoverkop van alles in werking 
treedt, terwijl de dramatis persona 
nog helemaal niet is overleden, 
integendeel, nog springlevend lijkt te 
zijn. Op die eerste dag van juni 
schreef Jacques mij dat hij in een soort 
landhuis woonde, in een ruime lichte 
kamer, dat het eten er voortreffelijk is, 
dat alles - zelfs de dagvergoeding van 
een paar tientjes - door de verzekering 
wordt vergoed en hij aldus slapend 
rijk wordt.

Hij meldt ook: ‘Mijn gezondheid en 
conditie lopen achteruit. Ik word zo 

Adieu 
Jacques, 
makker, 
adieu

geel als een kanarie, de lever speelt op. 
Maar ik heb het hier naar m’n zin en 
mijn stemming blijft goed. De uitvaart 
is al geregeld. Alleen de datum 
ontbreekt nog.’

Aan collega Adriaan de Boer liet hij 
weten dat hij voor de uitvaart ‘kleffe 
broodjes’ heeft besteld. 

Jacques hield het nog een maand 
vol in het hospice, dat hij ‘een eiland 
van genegenheid noemde’ in de video 
die via YouTube de wereld in ging.

Jacques heeft het mij en de auteur 
van zijn necrologie makkelijk gemaakt 
door een uitvoerig verslag op te 
stellen over zijn beroepsleven. Aan de 
hand van die tekst en enkele citaten 
voer ik u mee in zijn levensloop.

Jacques wist na zijn eindexamen 

Overlijdenskaart Illustratie Waldemar Post
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HBS in 1956 zeker dat hij journalist 
wilde worden. Maar zijn start in het 
metier was geen succes. Als 17-jarige 
leerling op de sportredactie van De 
Tijd kreeg hij al na drie maanden zijn 
congé. Hoofdredacteur H. baron van 
Lamsweerde zei hem dat hij nog geen 
stukje foutloos in de krant had 
gekregen. 

Volgend baantje: administratief 
werk bij een filmverhuurkantoor. 
Waardeloos. Aldus Jacques. ‘Gelukkig 
ging ik in militaire dienst. Eigenlijk de 
meest onbezorgde tijd van mijn leven, 
een soort vakantie’. Als telegrafist 
mocht hij de Russen afluisteren. Daar 
werd hij niet moe van en het gaf hem 



de tijd om een schriftelijke cursus 
journalistiek te doen. 

Daarna weer even terug naar het 
filmbedrijf, maar al spoedig werd hij 
aangenomen bij de Gooi- en Eemlan-
der als stadsverslaggever Hilversum. 
Twee jaar later terug naar De Tijd, 
d.w.z. naar De Nieuwe Dag, een 
kopblad van De Tijd. Een eenmans-
post voor Laren, Huizen, Blaricum en 
Eemnes.

Zijn cv vermeldt niet de reden 
waarom hij in 1962 opeens overstapte 
naar verffabriek Pieter Schoen in 
Zaandam waar hij zich met commer-
ciële publiciteit, zeg maar reclame, 
ging bezighouden.

‘En ja’, schrijft hij, ‘in september 
1965 naar de Volkskrant, binnenland-
redacteur.’ Acht jaar lang zat hij aan 
het bureau, redigeren en koppen 
maken. Misschien wel het ondank-
baarste werk op een redactie. Als een 
eindredacteur ook maar een punt of 
een komma aan het stuk van een zich 
sterverslaggever wanende collega 
veranderde, riskeerde hij met pek en 
veren te worden besmeurd, maar als 
hij van een beroerd stuk nog iets 
moois wist te brouwen, bleef het 
doorgaans stil.

Jacques werd gevraagd door de 
VARA voor de radiorubriek Dingen 
van de Dag. ‘Blijkt foute keus. Twee 
jaar afzien, totaal mijn stiel niet’, 
oordeelt hij.

Met de staart tussen de benen terug 
naar de Volkskrant, wat wel een 
wonder mag heten, want wie de krant 
ooit had verlaten werd door de 
hoofdredacteur verstoten, een rentree 
was onmogelijk. Behalve dus in het 
geval van Jacques en - in de 40 jaar die 
ik bij de krant was - nog eentje. Voor 
de insiders: Ineke Jungschleger.
Weer terug aan het bureau, eerst 
binnenland, daarna de nieuwsdienst 
wat – volgens hem – geen succes was. 
In 1981 werd hij correspondent in 
Utrecht, waar hij het erg naar zijn zin 
had.

Vervolgens was Jacques docent aan 
de Postdoctorale Opleiding Journalis-
tiek aan de Erasmus Universiteit. 
Geen kattenpis, want om de acade-
misch gevormde cursisten het vak te 
mogen leren, moet je van goeden 
journalistieke huize komen. Hetzelfde 

geldt voor de daarop volgende twee 
jaar als docent aan de Academie voor 
de Journalistiek in Tilburg.

Ik lees in zijn zelfgeschreven necro: 
‘Terug op de Volkskrant vanaf 1995 
heb ik eigenlijk nooit meer mijn 
slinger kunnen vinden. Pas veel later, 
na mijn pensioen, begreep ik dat ik 
niet in teamverband kon werken. Niet 
bij Media, niet bij Reizen, niet bij 
Internet. Ik was een geboren Ein-
zelgänger. Tenslotte weer terugge-
plaatst naar Binnenland waar ik op 
routine mijn tijd kon uitzitten. Blij toe 
dat ik op 61,5 jarige leeftijd weg kon. 
Op 1 oktober 1999 sloeg ik de deur 

 Foto Victor Lebesque
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‘Pas veel later begreep 
 ik dat ik niet in  
 teamverband  
 kon werken’

van de krant achter me dicht.’
Ik herinner me Jacques als eindre-

dacteur binnenland als een uitmun-
tend vakman, een Pietje Precies - 
kommaneuker in ons jargon – maar 
dat moet ook. Hij was een strenge 
leermeester voor nieuwkomers. 
Maurits Schmidt kwam in 1976 
meedraaien op de redactie in Amster-
dam voordat hij aan de slag mocht als 
correspondent Utrecht. Jacques leerde 
hem koppen maken. Maurits moest 
een 3-regelige kop knutselen voor een 
1-koloms bericht. Dat heeft Jacques 
hem tien keer laten overdoen, zonder 
te zeggen hoe het wel moest.

Hoewel Jacques naast het werk voor 
de krant al wat van zijn talenten had 
gemanifesteerd met diverse publica-
ties zoals De Dienstbode - blaadje 
voor de Hulpdienst door Jongeren -, 
het tekenen van meesterlijke karikatu-
ren en het vervaardigen van een boek 
over de geschiedenis van zijn toenma-



lige woonplaats Kockengen, begon na 
zijn pensionering een heel nieuw, 
veelzijdig creatief leven. 

Nú had de altijd vlijtige maar 
bescheiden, op de achtergrond 
opererende bureauredacteur, volop 
tijd voor de dingen die hij écht leuk 
vond: schrijven, fotograferen, tekenen, 
barbershop-zingen. De kunstenaar in 
hem was ontwaakt. En dan waren er 
ook nog zijn sportieve hobby’s: 
wielrennen, schaatsen en tennissen. 
Alles fanatiek en als de beste.

Iets heel bijzonders: tussen 1997 en 
2001 volgde Jacques een opleiding 
kalligraferen. Waarschijnlijk is hij een 
van de laatsten die nog een diploma 
heeft behaald van de Vereniging van 
Leraren in het Schoonschrijven, 
Stenografie en Machineschrijven. Tot 
vorig jaar schreef hij met sierletters de 
diploma’s van bijenimkers in Noord- 
Holland. ‘Verder nooit iets mee 
gedaan’ , schrijft hij. Dan vergeet hij 
de magnifieke oorkondes die hij 
maakte voor de ereleden van de Loge 
M7, een genootschap van Maastricht-
se Amsterdammers. 

Jacques’ grootste en belangrijkste 
wapenfeit is de Volksknar, clubblad 
voor de pensionado’s van de Volks-
krant en aanverwanten. In maart 2005 
mee gestart, het laatste nummer, 407, 
maakte hij op 9 juni in het hospice.

Hij was de oprichter van de 
Volksknar, tevens directeur, hoofdre-
dacteur, verslaggever, eindredacteur, 
opmaakredacteur, fotograaf, boek-
houder, pr-manager en bezorger. Hij 
was het kruispunt voor binnenko-
mende ideeën en het uitzetten van 
klussen. En dan was hij ook nog eens 
de organisator van geanimeerde 
borrelbijeenkomsten in het voormali-
ge journalistencafé Scheltema.

Volgens Jacques is de Volksknar 
uniek. Citaat: ‘Ik kan me niet voorstel-
len dat in de wereld van de media er 
een tweede voorbeeld is van een blad 
zoals de Volksknar. Ik ben er dan ook 
trots op dat de Koninklijke Biblio-
theek de digitale versie volksknar.nl 
heeft opgenomen in haar collectie.’

Ik sluit af met een herinnering. 21 
december 1992: in Faro, Portugal, is 
een Martinair-vliegtuig bij slecht weer 
tijdens de landing neergestort. Ik was 
die dag vroeg op de redactie en nam 

een bij de Nieuwsdienst rinkelende 
telefoon op. Jacques aan de lijn. Hij 
had zijn dochter Jacqueline en haar 
vriend Jeroen die ochtend om 5 uur 
naar Schiphol gebracht. Zij gingen op 
vakantie naar Portugal. Of ik het 
vluchtnummer van de gecrashte kist 
wist? Hij kwam er bij Martinair niet 
door, alle lijnen waren overbezet. Het 
zou toch niet dat….?

Ja hoor, zij zaten in dat toestel.

Het boeket voor Jacques namens alle knarren. Foto Victor Lebesque
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Ik ben toen spoorslags naar 
Kockengen gereden om Jacques te 
helpen die daar - in gezelschap van 
zijn zoon Daan - zich zat op te vreten 
van de zenuwen; om hem mentaal bij 
te staan, en om wat praktische 
dingetjes te regelen. En samen kijken 
naar de beelden van het brandende 
wrak… en… wachten, wachten, 
wachten. Het waren moordende uren 
voor de beide ouders, totdat in de 
loop van de middag opeens door de 
telefoon klonk : ‘Pap, ik leef!’

We hebben met z’n drieën een 
stevig potje zitten janken van opluch-
ting, van geluk. Deze ervaring schiep 
voor altijd een bijzondere band tussen 
Jacques en mij.

Vorige week donderdag stierf 
Jacques. Drie dagen eerder mailde hij 
nog: ‘Ze gaan nu langzaam mijn 
morfine verhogen; waarschijnlijk kom 
ik dan uiteindelijk in slaap terecht en 
dan verdwijn ik…….’

Jacques, makker, adieu.
 

Hij was de oprichter van 
de Volksknar, tevens 
directeur, hoofdredac-
teur, verslaggever,  
eindredacteur,  
opmaakredacteur, 
fotograaf, boekhouder, 
pr-manager en bezorger.


